WESEPE LAAT JE NIET LOS (16)

De “bronnen” (3)

Toch wel een beetje jammer dat deel 2 van dit serietje ergens “op de plank is blijven
liggen”, want zo raak je het onderlinge verband een beetje kwijt tussen 1, 2 en tot slot 3.
Even alles op een rij.

Deel 1 ging over de ontmoeting met mijn 3 onvergetelijke wijzen uit Wesepe en dan
vooral met een van hen nl. Bats. Met name hij bracht mij onvermoed op het spoor van
een soort ontdekkingen, nl. dat wij als mensen allemaal energiedragers zijn waarmee we
elkaar (soms zonder woorden) kunnen “aanvoelen” (positief-neutraal-of negatief).

Deel 2 ging over het aantal zintuigen; 5 om ons te kunnen handhaven in de materiele
wereld, maar - zo leerde ik uit bv de indianencultuur - dat er blijkbaar 7 zintuigen zijn.
En juist die maken de mens tot medemens; het 6° van sociaal om je heen kijken en het
7° van de intuitie dat er iets hogers is hetgeen boven ons verstand uitgaat. En bovendien
blijkt dat wij ons brein maar voor 10% "“verstandelijk” gebruiken; dus wat laten wij in de
alles omvattende werkelijkheid wel niet liggen!? (en dat laatste bracht mij tot een wat
uitdagende opmerking: “niet geloven is dom en achterhaald — nee, juist niet-geloven is
dom en primitief!”

Nu tot slot deel 3 dus.

Ontmoetingen en gesprekken met die ene wijze uit Wesepe hebben gevolgen gehad,
beter gezegd hij heeft graankorrels van verlangen, verbazing en verwondering in mijn
stukje levensakker laten ontkiemen. Ik bedoel daarmee; ergens heeft hij in mij de
behoefte wakker geroepen om in het landschap-der-mensen paden op te zoeken langs de
randen van de gebruikelijke theologie. Ja, paden waarvan in de meeste gevallen
inspirerende gemeenteleden wederom de aangevers zouden worden (en dat is trouwens
de strekking van dit serietje!).

Bronnen.
¢ Iemand maakte me enthousiast attent op het boek “"Meesters van het Verre Oosten”
(een expeditieverslag naar Tibet door B.T. Spalding waaruit 2 zaken bleken:
a. dat het christendom via Tibet al verspreid was tot in China toe voordat iberhaupt
West-Europa ook maar enigszins gechristianiseerd was en
b. dat door verhoging van het bewustzijn zielenkracht en geestkracht mogelijk zijn,
die sporen met het Nieuwe Testament.

e Via Armeense christenen in het A.Z.C. te Almen kwam ik wonderlijk genoeg via hun
christelijke ornamenten uit bij het bestaan van het Keltisch Christendom - op een
gegeven moment door de RK-kerk teruggedrongen naar Ierland, Schotland en Wales.
Die stroming heeft een verrassend positief godsbeeld en mensbeeld en had toen al
een soort christelijke ecologie (milieubewustzijn) en bovendien een “horizontale”
kerkstructuur.

¢ Wij hebben een leerhuis van 3 avonden gehad over “kwantumfysica”. Ongelooflijk
kort samengevat: alles is energie, de menselijke geest kan wetenschappelijke
proeven beinvlioeden. Deze wetenschap kan een verklaring geven voor bv telepathie
en zoveel meer!

En in het verlengde daarvan hebben we gezocht naar de zin en de kracht van het
gebed - waaruit uiteindelijk een gebedsgroep rond “ziekte en zorg” voortgekomen is.
Deze groep heeft een jaar of 8 bestaan, kwam 1x in de 14 dagen bijeen op het koor
van het kerkgebouw waaronder leylijnen samenkomen; daar hangt dus een zekere
energie.

e En dan nog een leerhuis op verzoek rond het boek van dr. Pim van Lommel over
“Bijna-Dood-Ervaringen”. En aansluitend daarop over het bestaan en voorkomen van
engelen of iets “engelachtigs” (in de serieuze zin van het woord natuurlijk!). Voor
“redelijke” mensen natuurlijk onzinnige onderwerpen! Maar ... in de vertrouwde sfeer



van een gespreksgroep hierover blijkt dat meerdere mensen over een van beide
thema’s uit eigen ervaring best wat kwijt zouden en willen kunnen, ware het niet dat
zij zich in de regel daartoe geremd voelen uit een zekere angst door anderen a.h.w.
voor gek gehouden te worden. Maar wat waardevol en vruchtbaar zouden die
ervaringen voor het gemeenteleven kunnen zijn; het zijn immers geen bewijzen maar
zouden wel een soort vingerwijzingen kunnen zijn naar al datgene dat schuilt achter
de horizon van ons bestaan.

¢ Vanuit de landbouwproblematiek volgde een studieverlof gewijd aan “de mens achter
de landbouw” hetgeen ging over de boer als vader van een bedrijfsopvolger (ster);
kan hij/zij de financiéle druk van overname wel aan; de moeder die zorgen heeft over
een zekere eenzaamheid in het beroep (i.t.t. de vroegere naoberhulp).
Het tv-programma “Boer zoekt vrouw” is niet alleen onderhoudend maar behelst ook
een zekere boodschap. Dit leerhuis werd begeleid door enkele gemeenteleden uit de
agrarische bedrijfstak met hun inbreng van landbouwbladen en studierapporten. Al
het verzamelde materiaal moest ik zien te groeperen. Mijn professor ethiek ried mij
aan dit te doen aan de hand van een boek van dr. M.B. ter Borg (socioloog en
godsdienstfilosoof) met als titel “"Een uitgewaaierde Eeuwigheid”. En dat boek leidde
mij tevens naar een 2° studieverlof, over "De menselijke ziel”, met een voorlopige
bevinding nl. “de ziel is in principe het enige menselijke — goddelijke aan de mens...
mag je hopen!”

Nog even voor de duidelijkheid; het voorgaande is niet bedoeld als een soort etalage van
zie mij eens!

Juist in tegendeel; het begon allemaal in Wesepe als een vorm van “voortgezet”
onderwijs met o0.a. die ene onvergetelijke “wijze” Bats Frederiks aan de Koedijk.

En vervolgens kreeg ik dankzij vele mensen-onderweg zoveel aangereikt waarmee je dan
weer met groepen anderen het een ander verrassend kon uitwerken.

Weet u, er komt tot slot een beeld bij me op.

“Je staat op de drempel van zo’n aardig Sallands boerderijtje. Achter je heb je een
schone deel met op de hilde je boekenwijsheid. En langs de muur staat het gereedschap
als gesprekstechniek, liturgische handgrepen of ook leesroosters.

En voor je; daar ligt een prachtig werkgebied van het landschap - der mensen: bomen
als standvastige mensen, sierlijke bomen van welwillendheid, geurige struiken van
menselijke meelevendheid en ja ook wat prikkende en doornige tegenstrevers.

Ga aan de slag! En let vooral ook op de horizon van dit landschap dat jou voor ogen staat
die verbinding maakt met andere voor jou onbekende landschappen-van-mensen!

En achter die einder, daar moet wel
de Bron van Leven en Licht
schuilgaan!”

De volgende keer: weer met de voeten op de (pastorie)grond.
Ds. Dick van Doorn



